
             De emigratie van Marianne en Sabine     
 

Van de Haagse binnenstad naar de Noorse bossen 

In een artikel uit de Kampeer en Caravan Kampioen (2012) schreef Corinne Toussaint over 
onze emigratie naar Noorwegen. Hierin blikken we terug op onze bijzondere reis: 

     "De laatste twintig jaar gingen we regelmatig op zomervakantie naar Noorwegen. In de 
winter ontdekten we de uitgebreide langlaufmogelijkheden. We begonnen Noorse les te 
volgen en leerden zo ook over de gebruiken, geschiedenis en cultuur van het land. Op een 
gegeven moment vroegen we ons af: willen we hier niet echt wonen? We waren toe aan een 
nieuwe uitdaging. Zo begon een heel proces van online zoeken, de emigratiebeurs 
bezoeken en verschillende mogelijkheden afwegen." 

 

          Verliep de emigratie soepel? 

   Zoals in Nederland, moesten we in Noorwegen ook met verschillende instanties 
werken. Sommige zaken gingen vlot, andere minder snel. Over het algemeen merkten we dat de 
Noren zeer behulpzaam zijn. 

   Het leven is hier relaxter en persoonlijker dan in de Randstad, waar we vandaan kwamen. 

   Het hielp enorm dat we de taal spraken! Dit maakte het integreren een stuk makkelijker. 

 

          Ons leven in Stavn, Flå 

Inmiddels wonen we alweer 14 jaar met veel plezier in Stavn, Flå, een kleine gemeente in het 
prachtige Hallingdal. 

✔️ Kort na onze emigratie vond Marianne werk als leraar op de school in Flå. 
✔️ Sabine ging aan de slag bij het tankstation en leerde zo veel mensen kennen. 
✔️ In de zomers zijn we uiteraard druk met onze camping: Stavn Camping og Hytter. 

Flå mag dan een kleine gemeente zijn, maar met zijn ±1100 inwoners biedt het verrassend veel 
faciliteiten: 

          Winkelcentrum 
          Zwembad & sporthal 
       Trainingscentrum & atletiekbaan 
     Voetbalveld & verlichte langlaufloipes 
           Bibliotheek 
       Dokterspost 
     Oneindig veel natuur voor zomer- en winterrecreatie 

    Meer weten? www.flaa.kommune.no/vil-du-flytte-til-fla 

 

https://chatgpt.com/c/www.flaa.kommune.no/vil-du-flytte-til-fla/


     Onze toekomstplannen 

Twee jaar geleden besloten we onze extra banen op te zeggen om meer vrije tijd te hebben. We 
genieten nog elke dag van de prachtige natuur en de rust om ons heen. 

    Elke dag voelt als een cadeau. We zijn nog altijd blij met onze keuze om in Noorwegen te 
wonen!  

Marianne Vredenbregt & Sabine Verschuren 
Stavn Camping og Hytter 

 


