A\ De emigratie van Roderick en Kim

ﬂ Zondagochtend in Hol, Noorwegen

08:15 uur - Ik loop met Colin, onze Border Collie, een klein ochtendrondje rond het huis. Achter mij weerklinkt
het geluid van een raaf, direct gevolgd door het geroffel van een specht. Nieuwsgierig roep ik Roderick en we
pakken de verrekijker. Het blijken twee groene spechten!

Terwijlwe in de keuken een ontbijtje maken, vliegen de sijsjes en meesjes druk heen en weer voor het raam. Net
als we met ons kopje koffie in de luie stoelen willen gaan zitten, zien we iets bewegen op het ijs: een otter! Hij
rent over het bevroren meer en duikt het water in.

Ik trek snel mijn jas en schoenen aan en loop met de camera naar beneden. De otter is nergens meer te
bekennen, maar de waterspreeuwen fladderen actief langs de waterkant en iets verderop dobberen brilduikers
op het meer. Op de terugweg schiet een eekhoorn een boom in en vliegen een paar goudvinken op. Eenmaal
terugin de stoel laat de grote bonte specht zich zien, terwijl de eekhoorntjes speels over het balkon rennen.
Wat een leven — dit is écht genieten!

@ Even voorstellen

Wij zijn Roderick (39) en Kim (34) en wonen sinds juli 2024 in Hol, Hallingdal. Na
verschillende verkennende vakanties hebben we onze banen als boswachter en
adjunct-directeur opgezegd en zijn we vertrokken naar Noorwegen.

Waarom emigreren?

Hoewel we een leuke baan, een gezellig sociaal leven, veel vrienden en familie, toffe hobby’s en een fijne
woonplek hadden, voelden we ons toch niet helemaal op onze plek in Nederland.

x Te druk
X Te weinig natuur
X Een overvol sociaal leven

We misten rust, ruimte en échte natuur.

ﬂ Waarom Hallingdal, Noorwegen?

Bij onze eerste gezamenlijke reis naar Noorwegen zeiden we al op de eerste vakantiedag tegen elkaar: hoe fijn
zou het zijn om hier te wonen?!

De regio Hallingdal kwam op onze radar via de Emigratiebeurs in Houten. Tijdens een volgende vakantie
voelde het meteen goed:

v Rust en ruimte
v Veelzijdige natuur £ 2\
v Vriendelijke, dorpse sfeer

Vv Centraal gelegen tussen Bergen en Oslo
Vv Prettig klimaat — koude winters, warme zomers {:} %
v Veel buitenactiviteiten voor jong en oud $2 & ﬁ



Q Ons dagelijkse leven in Noorwegen
@ Roderick

@ Werkt op een boerderij in Hol <) ‘
@ Sport graag en is vaak te vinden in de klimhal in Geilo en Gol
@ Zomers klimt en wandelt hij buiten in de prachtige Hallingdal-gebieden

@ ’s Winters ijsklimt hij en skiet hij volop $2 #*
@ Is een echte natuurliefhebber en spot graag mooie planten, bomen en dieren ﬂ

& Kim

@ Werkt op een school in Al, begeleidt een leerling met autisme en is ICT-coordinator
@ Houdtvan de natuur, maar ook van een goed koffietentje @

@ Zingt bij het Hallingdal Gospelkoor in Gol a

@ Danst af en toe Swing §

@ Skiet in de winter en bezoekt graag muziekoptredens n

@ Fotografeert veel tijdens wandelingen

$2 Samen:

v Wandelen met Colin &g
v Skien &

v (Wild)kamperen £

Vv (Bord)spelletjes spelen

[RY

?{} Onze dromen

Onze grootste droom is al uitgekomen: wonen op een prachtige plek in de natuur. Maar we blijven dromen!

¢J Camperbus ombouwen - zodat we de natuur nog beter kunnen verkennen!
?59 Een huis kopen met een stuk grond - inclusief moestuin en kippetjes %?
. Droombanen vinden — Roderick in natuurbescherming, Kim als (adjunct-)directeur in het onderwijs

Alles op zijn tijd — de kwaliteit van onze vrije tijd is nu het belangrijkst. We vertrouwen erop dat er mooie
kansen op ons pad komen!

Q Emigratietips

v Maak een weloverwogen keuze, maar denk niet te lang na
Vv Durf de stap te zetten!
Vv Beter spijt van iets dat je gedaan hebt, dan van iets dat je nooit hebt geprobeerd!

Wij genieten volop van ons nieuwe leven in Noorwegen en kijken uit naar alles wat nog komt! 43{}
&3 Volg ons avontuur op Instagram: @kim.og.ro.i.norge



https://www.instagram.com/kim.og.ro.i.norge

